de Teckels hadden ze ook langs zien
komen. Ze hadden geen tijd om te stop-
pen zeiden ze.

0Om 12.00 uur was het einde van de
jacht. We waren intussen bij het tableau
aangekomen en er werd koffie en war-
me worsten uitgedeeld aan de andere
drijvers. Nou ik had nog geen zin, want
Jacob en Thijs waren nog niet terug.

Ik krijg dan geen hap door m'n keel.

De spanning staat dan ook van mijn
gezicht af te lezen. De plek waar de
auto stond was zeker meer dan een half
uur lopen en ik wist de plek niet goed
terug te vinden. Dus dan sta je daar te
wachten totdat iemand je daar heen
brengt. Het wild werd intussen bin-
nengebracht en op het tableau gelegd,
het was een goed resultaat. Na een uur
wachten hebben ze me dan eindelijk
naar de auto gebracht. Geen Teckels! Ik hoopte dat
Jacob terug was gekomen bij de auto, wat hij altijd
doet. Thijs was voor de tweede keer mee. De vorige
jacht kwam hij netjes terug op het punt waar hij
vrijgelaten was. De mannen gingen op weg om te
zoeken naar de Teckels. Drie auto's waren onderweg
aan het zoeken, iedere keer kwamen ze weer bij mij
langs of ze al terug waren, Nee dus.

Intussen werd het wild afgeblazen, ik kon het horen
vanaf de plek waar ik stond te wachten op Jacob en
Thijs. Op het tableau lagen 23 zwijnen, 5 reeén en

3 vossen.

Je staat nog ontspannen te wachten, want het is nog
licht, en je denkt bij jezelf * ze komen wel terug”.
Doen ze normaal ook, ze komen op hun eigen spoor
terug naar het punt waar ze vrij zijn gelaten. Er
kwam een terreinwagen aan met eenTeckel. Jacob
was gevonden. Hij liep langs het zandpad en liet
zich makkelijk meenemen door de jagers. Gelukkig,
dat was er alvast één. Over Thijs maakte ik me

meer zorgen, want die laat zich niet oppakken door
vreemden. We kregen door dat hij gezien was achter
een rotte zwijnen van 8 stuks. Luid, wel voor vier
Teckels. Helemaal dol! Ze zijn daar wezen rondrijden,
maar geen Thijs en ook geen luid meer. Het was in-
middels 16.00 uur en het begon al schemer en koud
te worden. Een aantal jagers kwamen bij me langs,
om te vertellen dat ze nog niets gevenden hadden
en dat ze hun spullen bij de jachthut ophaalden en
naar huis gingen. OK? Ik heb m’n hond nog niet te-
rug, de hond die wel voor jullie gewerkt heeft, dacht
ik stilletjes. Samen uit samen thuis, denk ik dan.

Thijs nog steeds zoek

Het begon zachtjes te regenen en nog steeds geen
teken van mijn Thijs. Hij was inmiddels al acht uur
weg. Ze kwamen me halen om iets te eten. Het

is dan moeilijk om de plek te verlaten en zin in
eten had ik al helemaal niet. Aangekomen in het
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Landgasthof Hepe, de jagers die er nog wel waren,
zaten achter het bier en hadden eten hesteld. De
Forster zat er ook, hij had gezegd voor het afblazen
van het wild dat het een goede jacht was geweest
en dat alle honden terug waren. Niet dus! Hij had
gezien dat Jacob opgepakt werd, maar wist niet dat
Thijs nog niet terug was. Dus de jagers uit de hele
omgeving wisten niet dat er nog één Teckel zoek
was. Een communicatie foutje. De Forster heeft
toen de politie, dierenarts en Tierheim opgebeld en
gemeld dat er een Teckel vermist werd.

Ik ben teruggegaan naar het bos en heb rondgere-
den, gefloten en geroepen naar Thijs. Ik heb Egbert
uit de auto gehaald en mee rondgelopen. Als je
Egbert op een verse wissel zet is hij luid, misschien
hoorde Thijs het en zou komen kijken omdat hij
nieuwsgierig is of bang is iets gemist te hebben.
Maar geen Thijs, ook niet op de plek waar hij ver-
trokken was. Het was 21.00 uur, ik heb een deken en
voer onder de boom neergelegd. Een geel lint in de
boom gehangen en een oranje halshand met mijn
telefoonnummer erop.

We moesten terug naar de jachthut. Er zaten nog 8
man. Ik had geen rust en Henry bood aan om over
2 uurtjes nog even rond te rijden, hij vond het heel
vervelend voor mij dat Thijs nog niet terug was. Rond
23.00 uur zijn we in de auto gestapt en weer naar
de plek gereden. Bij de plaats met de deken, nog
steeds geen Thijs. We hebben nog wat rondgereden
€n nog een paar keer geroepen, maar helaas. In het
licht van auto zagen we een bosuil in de boom zit-
ten. Honden die verdwaald zijn op dit tijdstip, zoeken
nu ook een heschutte plek op om te slapen.

Het had geen zin meer om langer rond te rijden,

we zijn teruggegaan naar de hut. De paniek begon
bij mij al een beetje te komen. Helemaal na een
opmerking van één van de mannen “geef je weinig
kans dat hij terugkomt, zie het zwaar in" Ja, daar
zit ik nu echt op te wachten! Gewassen, tanden

gepoetst en een blik in de spiegel. Ik

zag hoe wit en moe ik er uitzag. Toen
kwamen de tranen, heel stilletjes staan
janken in de badkamer, in de hoop dat ze
me niet zouden horen. Want het is niet
stoer om tranen tijdens een jacht te laten
vloeien omdat je je hond kwijt bent. Dat
komt niet professioneel over. Ik ben naar
bed gegaan en heb geprobeerd te slapen,
maar er spoken zoveel gedachten door
je heen, dat je de slaap niet te pakken
krijgt. De andere Teckels lagen strak en
stilletjes tegen mij aan.

Zondag

Zondagmorgen was ik al vroeg wakker,
Een paar mannen hadden doorgezakt tot
4.00 uur. Maar ‘s morgens is Paul weer
gaan zoeken. Hij heeft 2 uur rondgeke-
ken. Herman is met me mee gereden,
maar weer geen Thijs op de deken. Overal rond
gekeken en geroepen. Niets! Terug naar de jachthut.
Na een broodje gegeten te hebben, gaven de man-
nen aan, naar huis te gaan. Ik kon in de jachthut
blijven tot ik Thijs terug had. Nadat ik ze uitgezwaaid
had en alleen in de jachthut zat, kwam het verdriet,
Je hebt vier Teckels, en je vraagt je wel eens af: van
wie houd ik het meest? Egbert is mijn eerste Teckel
waar ik mee werk en heeft natuurlijk een speciaal
plekje in mijn hart, maar nu kwam ik erachter dat je,
welke Teckel dan ook, er niet één van de vier kunt
missen. Er ging van alles door me heen. De jacht-
proeven die Thijs met veel succes heeft doorlopen,
velen met een eerste prijs en de plannen die ik nog
heb met Thijs. In 2012 wil ik met hem naar Frankrijk
op de vos, hopend dat hij zijn laatste punt haalt voor
zijn Internationale Werkkampioenschap. En in huis is
het ook zo'n fijne hond. Thijs heeft een aandoenlijke
blik over zich en is heel bescheiden aanwezig

Wat nu? Daar zit je dan alleen! Ik dacht; ik ga naar
Karsten van Landgasthof Hepe. Misschien kan hij
mij helpen. Eerst maar weer naar de plek van de
deken. Niets. Verder rondgereden in het bos, maar
nog steeds geen teken van Thijs. Aangekomen bij
Karsten, werd ik hartelijk begroet. Ze vroegen gelijk
of Thijs al terug was. Karsten is jager, maar ook een
enorme hondenliefhebber. Hij wist wat ik doormaak-
te en heeft rondgebeld naar verschillende jagers. Hij
liet de potten en pannen staan, er waren wel gasten
voor lunch. Zijn vrouw zei: "Help Will zoeken, wij
redden ons hier wel. Ga!” De chef kok gaf ons ook
groen licht. Ik red me wel, zei hij. Klasse!!!!

Nou, daar gingen we dan, in de Jeep van Karsten,
Hij reed via zijn perceel naar de kazerne. Draait het
raam open, en roept af en toe, Na twee keer roepen,
brak ik! Met de handen voor m'n gezicht barstte ik
in tranen uit. Karsten troostte me en zei dat hij het
zich zo goed voor kon stellen, maar ik moest wel
vertrouwen blijven houden dat hij terug kwam. Ik

schaamde me ook abseluut niet voor mijn tranen

bij Karsten, er is tussen ons een fijne vriendschap
ontstaan sinds vorig jaar. Een fijne vent. De mobiel
van Karsten ging af, Thijs was gezien! Hij was van-
morgen in Homberg langs een afrastering van de ka-
zeme gelopen. Een jager die hem had gezien vroeg
zich af, van wie deze Teckel met de oranje halsband

om was. Ja, dat kwam doordat die miscommunicatie.

1@#%&%5*!! Karsten zei: je had gisterenavond
naar me toe moeten komen, dan had ik iedereen al
gebeld en dan had die jager geweten van wie de
Teckel was. Ja, achteraf gepraat natuurlijk, maar hij
had wel gelijk. Echter, gisteren bood de Férster hulp
aan, en dan pak je die met beide handen aan.

We kwamen bij de kazerne aan, uitgestapt, geroe-
pen en gefloten. In de loodsen gekeken, in de strui-
ken achter de gebouwen, geen Thijs. Weer in de auto
gestapt en helemaal buitenom de kazerne gereden.
Karsten kent de weg daar als geen ander. Thijs was
nergens te bekennen. Weer door het bos en naar de
deken en naar de plek waar hij gisteren was gezien
achter de zwijnen aan. Het leverde allemaal niets
op. Onderweg hielden we, wandelende mensen aan,
of ze een Teckel hadden gezien. Nee dus. Als ze een
Teckel zagen of ze dan contact op wilden op nemen
met Landgasthof Hepe. ledereen kent Karsten daar.
Ik zelf had al een pak visitekaartjes rondgedeeld.
Het werd donker. Na 5 uur rondgereden te hebben,
zijn we terug naar het Gasthof gegaan. Een warme
kop koffie gedronken en even uitgerust. Helaas kon
Karsten de volgende dag niet weer mee zoeken,

hij had een jacht. Jammer! Ze boden mij aan om

s avonds te komen eten en dat vond ik heel fijn.
Het begon te regenen en het werd kouder. Op de
terugweg naar de jachthut heb ik toch nog gekeken
op de plek waar de deken lag. De deken was
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kletsnat, dit kon niet. Snel een box, waar de dekens
en handdoeken in lagen uit de auto gehaald en
leeggemaakt. Deze op de zijkant neergezet tegen de
boom en een droge deken erin gelegd, vers voer en
een handschoen van mij erin om Thijs iets te geven
dat naar mij rook.

Terug in de jachthut Teckels gevoerd en zelf ge-
doucht. De Teckels weer in de auto gedaan en naar
Karsten gereden voor het eten. Inmiddels hadden
een aantal jagers naar hem gebeld en gevraagd

of de Teckel al terecht was. Duitsers zijn toch meer
betrokken bij de jacht en ook bij de nazorg. Een

kop koffie gedronken en mevrouw Hepe vroeg wat
ik eten wilde. Sorry, maar ik had geen honger. De
tranen zaten me hoog. Ik nam snel afscheid en
bedankte voor de hulp. Ik kon de tranen nog net
binnen houden. De schoonmoeder en de vrouw van
Karsten zaten ook al met tranen in hun ogen. Ze
wensten mij succes voor morgen.

Snel richting jachthut gereden, want het was inmid-
dels 20.00 uur. Toch weer door het hos gereden en
het werd natter en gladder op de boswegen. Niet
ongevaarlijk wat ik aan het doen was. Langs de we-
gen loopt het steil naar beneden, maar ik had maar
één ding voor ogen en dat was Thijs terugvinden,
Weer terug in de jachthut, ging mijn mobiel af.

0 jee, ze hebben Thijs gevonden. Nee, het was
Martin, hij was benieuwd of Thijs al terug was. Nee
dus. Hij maakte zich bezorgd, omdat ik alleen achter
was gebleven. Ja, leuk was het niet in m'n eentje

in deze situatie. Hij wou wel komen met nog een
jager die het ook vervelend vond. Tja, maar het had
toch geen zin om’s nachts te zoeken. Ik zou hem,
zijn vrouw en kinderen op de hoogte houden. Mijn
vrienden uit Nederland, die ik ge-sms't had , sms'ten
ook regelmatig terug en leefden met mij mee. Tja,
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daar zat ik dan. Wat nu?

Opnieuw ging mijn mobiel over. Een Duitser aan de
lijn. Hij had een telefoontje van Karsten gekregen,
of hij mij wilde helpen zoeken morgen. De man had
een speurhond die mensen op kon sporen. Hij wou
wel proberen om Thijs te zoeken. Nou, proberen kan
altijd, toch? Een afspraak gemaakt voor morgen-
vroeg 9.00 uur. Intussen heb ik naar mijn werk
gebeld en uitgelegd wat er aan de hand was. Ik kon
hier niet weggaan zonder dat Thijs terecht was en
daar was gelukkig begrip voor. Ze wensten me veel
sterkte en hoopten dat het goed af zou lopen. Op
het werk moesten ze maar even zonder mij.

Het was 22.00 uur en ik had geen rust. Het was
gaan sneeuwen. Arme Thijs! Ik ben toch de auto
weer ingestapt, de honden achterin gedaan en
weer gaan zoeken. Door het bos en langs de wegen
gezocht. Bermlichten aan en alle wegen in de
omgeving langs gereden. Ik moest gewoon zoeken.
Levend of dood, ik zou hem vinden. Tot 2.00 uur

s nachts rond gereden om daarna doodmoe naar
bed te gaan. Inmiddels was hij al 2 dagen en 1 nacht
weg en hij ging nu zijn tweede nacht in.

Maandag

Maandagmorgen geslapen tot 8.00 uur. ‘s Nachts
was er een sneeuwstorm geweest, dit werd me
verteld bij de bakker. De honden uitgelaten en de
jachthut een beetje schoongemaakt. Om 9.00 uur
hoorde ik een auto aan komen. Het was de man

met de speurhond. Een oudere man en hij wist de
weg niet zo goed in deze omgeving. Ja, dit schiet op,
dacht ik. Hier wordt ik rustig van. Nee dus. Paniek!
Ik stelde voor om naar het Gasthof van Karsten te
gaan, zijn vrouw kon hem in ieder geval goed uitleg-
gen waar Thijs het laatst gezien was. Er lag al een



